
 

Aansluiting Bureau Buhrs: Zojuist werd er al gesproken over transformatie naar een vitale 
recreatiesector, kwaliteitsverbetering van het gebied en de samenhang tussen recreatie en natuur. 
Komt dat even mooi uit! Want dan gaan we in één moeite door! 
Zoals wellicht bekend is De Gouden Greep ontstaan n.a.v. de prijsvraag ‘Bedenk een icoon voor 
de Oostelijke Vechtplassen’. 
De Gouden Greep is een eiland waar natuur, cultuur en recreatie samen gevierd wordt. 
Het is gesitueerd op het bestaande eiland ‘Weer”, westelijk gelegen tussen de derde en vierde 
plas. Om De Gouden Greep te realiseren moeten we het eiland transformeren. 
Ipv de steile damwanden en wat eenzijdige inrichting die het eiland heeft maken we het diverser, 
natuurlijker en organischer. We maken verscholen strandjes, zorgen voor natuurlijke beplanting en 
de inrichting maken we avontuurlijk voor jong en oud. Op deze manier is er op een authentieke 
manier echt wat te beleven. 
Op deze manier onderscheidt de Gouden Greep zich al van andere eilanden. 
Wat vooral anders is dan op de andere eilanden dat je er niet direct kunt aanleggen. 
Je kunt wel voor anker aan een ankerboei vlakbij of je kunt je laten afzetten door een veerdienst of 
fietsboot. Dit OER-Loosdrechtse Atol is een paradijsje voor iedereen. 
Als ondernemer weten we allemaal dat diversiteit van bezoekers, gasten reuze belangrijk is. Het 
maakt ons werk leuk en het spreidt de risico’s doordat we een grote verscheidenheid hebben aan 
mensen en zelfs doelgroepen. Het maakt de plassen inclusief. Voor iedereen dus. Of je nou een 
sup, een kano, een sloep, een zeilboot of alleen een zwembroek hebt. 
Zo is een bezoekje aan De Gouden Greep een ‘open dag’ van het gebied. 
Op de Gouden Greep vinden zo nu en dan culturele activiteiten plaats. 
Een verhalenavond, een silent disco of kleinschalig theater. 
Schoolklassen kunnen er terecht voor een educatieve watersport/natuurdag. 
Voor ondernemers is het bijzonder leuk om bij de voorjaarsnieuwsbrief aan de klanten de agenda 
van De Gouden Greep mee te kunnen sturen. Er valt wat te beleven! 
De Gouden Greep wordt van iedereen. Dus ook van jullie. Het zorgt ervoor dat Loosdrecht (nog) 
leuker wordt, Loosdrecht wordt weer op de kaart gezet. 
Het enthousiasme wat nodig is om dit plan verder te brengen hopen we ook bij jullie aan te 
wakkeren. Van bewonersverenigingen en particulieren hebben we al veel enthousiaste reacties 
mogen ontvangen. Inmiddels is er een stichting en zijn we in gesprek met verschillende partijen in 



het OVP. Een website is er ook: www.degoudengreep.org Neem daar eens een kijkje en neem een 
flyer mee! 

http://www.degoudengreep.org/

